
RUTH ERICA PRESENTS: GASTLES AARDRIJKSKUNDE 

Aan de hand van haar roman De boom met de bittere bladeren neemt Ruth Erica de 

leerlingen mee naar Afrika. Van de koloniale grenzen van het continent, via de 

grenzen tussen de Hutu’s en Tutsi’s in Rwanda, naar een Rwandese oplossing. Door 

het prikkelen van de zintuigen en het gebruik van diverse werkvormen, worden deze complexe onderwerpen 

toegankelijk.  

Ruth Erica neemt mee:  

 PowerPointpresentatie 

 Speaker voor Spotify playlist  

 Markeringslint voor grenzen 

 Kanga met kaart van Afrika 

 Afrikaanse hak en… 

 

 20 jaar ervaring met Afrika! 

 

 

 

Doelgroep: klas 3 mavo, havo, vwo 

Sluit aan bij: serie over Grenzen & Identiteit 

Voorbereiding: de roman vooraf lezen is niet nodig 

Meer informatie: 

Zie website: https://rutherica.com/schrijver-op-school/ 

Of mail naar: ruthericaschrijft@gmail.com 

 


